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OUDE BEROEPEN IN EN ROND OUD-ADE 

 

Deel 25: De Dorpsagent 

 

De dorpsagent is een lastig onderwerp in deze serie over oude beroepen. Hij (nooit een ‘zij’ in die 

tijd) komt van buiten en vertrekt weer, vaak spoorloos. Kinderen en kleinkinderen met herinneringen 

en verhalen zijn niet meer te vinden. Maar ik had geluk, dubbel geluk zelfs. Ik kwam de enige zoon 

van agent Jan Willemsen op het spoor in Vollenhove, Overijssel: Wim Willemsen. Wim wist niet 

alleen veel van zijn vader te vertellen, maar hij bleek ook hevig geïnteresseerd te zijn in het politievak 

en daar zelfs artikelen over te hebben geschreven in ons historisch blad Almadders. Ik zal hem dan 

ook uitvoerig citeren, met zijn toestemming.  

 

Een ander probleem voor mij was dat ik weinig ‘heb’ met de politie; bijna uitsluitend vervelende 

ervaringen waarbij ik onredelijke en soms zelfs liegende dienstkloppers op mijn pad vond. Ik heb 

vroeger geleerd dat je sympathie of zelfs warme belangstelling moet hebben voor mensen bij wie je 

onderzoek doet. Als die warmte er niet is gaat dat ten koste van de kwaliteit van je onderzoek. Ik 

hoop dat mijn wroeten in het verleden van de politieagent mijn houding milder zal maken. 

 

Een derde obstakel bij dit onderzoek was dat ik tureluurs werd van alle rangen en standen, 

hoofddeksels, strepen, onderscheidingen, insignes, emblemen, en nestels (blauwe en zilverkleurige 

koorden) die het leven van een politieagent niet alleen versieren maar ook bepalen. Zo’n wijd 

vertakte hiërarchie binnen een instituut is voor de gemiddelde Nederlander een vreemd verschijnsel. 

Op de boerderijen in Oud-Ade en Rijpwetering  had je de boer en de ‘grote’ en ‘kleine knecht’, dat 

was het. Maar bij de politie.… In de bijlage vindt de lezer enkele illustraties van deze strepen-cultuur. 

Zelfs op zijn trouwdag hees de bruidegom zich in een indrukwekkend politie-uniform. Wim 

Willemsen zet hier de volgende kanttekening bij: “De reden waarom vroeger de politieagent zich op 

zijn trouwdag in het uniform hees was gelegen in het feit, dat hij vaak geen net burgerpak had. Mijn 

vader bijvoorbeeld had één pak en in zijn afwezigheid (omdat hij dienstplichtig) was, had zijn broer 

zich dat toegeëigend. En geld voor een nieuw pak was er niet.” 

 

Het grote verhaal 

In het begin van de vorige eeuw werd ordehandhaving in kleinere dorpen vaak toevertrouwd aan een 

veldwachter die door de gemeente betaald werd. Zijn taken konden per dorp of gemeente 

verschillen maar waren meestal beperkt en niet meer dan een bijbaantje. Zijn loon was rond de 250 

gulden per jaar maar kon hoger uitkomen als hij er andere taken bij had zoals bode of opzichter bij 

openbare werken. Vanaf de jaren dertig kreeg de veldwachter recht op dertig gulden 

rijwielvergoeding, vijftig gulden diplomatoelage, honderd gulden uniformgeld, vrije woning en 

medische behandeling [Wikipedia]. Waarschijnlijk had de veldwachter toen niet de beschikking over 

een wapen.  

 

De geschiedenis van de politie in ons land is een geleidelijk proces van centralisering; van een 

verbrokkelde chaos naar één groot van bovenaf gestuurd apparaat van ordehandhaving [Fijnaut 

2017]. De ironie van dat proces is dat de twee grootste stappen naar centralisatie gezet werden in 

tijden van buitenlandse bezetting, eerst de Napoleontische tijd tussen 1800 en 1803 en 150 jaar later 

tijdens de Duitse bezetting (1940-1945). Het lijkt erop dat een bezettende overheid meer belang 

hechtte aan een daadkrachtige politie dan onze eigen overheden in vredestijd.  
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Om dichter bij het heden te beginnen, na de oorlog werd de politie in ons land in tweeën gedeeld: de 

Gemeentepolitie (in grotere steden en onderworpen aan het lokale gezag) en de Rijkspolitie die 

landelijk werd aangestuurd. Zo werden in kleinere gemeentes en dorpen, zoals Rijpwetering en Oud-

Ade, kleine politiebureaus gevestigd, die vaak ook tot woning van de benoemde politieagent 

dienden. De agent werd dan ook voor enige jaren een medebewoner van het dorp, met buren en 

kinderen die naar de plaatselijke school en verenigingen gingen. Enerzijds kon de politie zich niet 

onttrekken aan de plaatselijke gewoontes en verhoudingen; anderzijds was enige afstand 

noodzakelijk om gezag te behouden. Voorbeelden van die lastige spagaat komen straks ter sprake. In 

1994 worden Gemeente- en Rijkspolitie samengevoegd en verdwijnt het politiebureau in 

Roelofarendsveen, maar dan is in Rijpwetering het politiebureau al zo’n tien jaar opgeheven. De 24/7 

politieaanwezigheid in ons vredige dorp is overbodig gebleken; de taken van de politie lagen en 

liggen meer in grote steden (denk aan het ‘Jordaanoproer’1934, de kroningsrellen 1980 en de 

krakersprotesten)  en op nationaal, zelfs internationaal niveau (drugshandel). Door Oud-Ade rijdt er 

af en toe slechts een verdwaalde gemotoriseerde politieagent. Alleen als er een moord begaan 

wordt, zien we meer politie, maar geen agent die we persoonlijk kennen.  

 

De dorpsagenten in Rijpwetering en Oud-Ade 

Ik ben er niet in geslaagd een helder chronologisch overzicht vanaf bijvoorbeeld 1925 samen te 

stellen van de agenten die in Rijpwetering en Oud-Ade werkzaam zijn geweest, zoals dat wel mogelijk 

is voor bijvoorbeeld pastoors en onderwijzers. Mijn informanten waren het er wel over eens dat het 

politiebureau op de Rip stond, maar dat de dienstdoende agent ook Oud-Ade als zijn werkterrein 

had. De vroegste agent die nog een beetje voortleeft in de herinnering van de oudere bewoners is 

ene Gouverneur (voornaam onbekend) die op de hoek van de Kolk (nu nr. 10) gewoond zou hebben, 

maar in de archieven heb ik daar geen spoor van gevonden. Gouverneur (maar het kan ook iemand 

anders geweest zijn) was met een Warmondse agent op de Kaag aan het patrouilleren. De grens 

tussen Warmond en Alkemade liep (en loopt nog steeds) immers gedeeltelijk dwars door de Kaag. 

Leo Olijerhoek, van beroep baggerman en een goede bekende van Gouverneur, was daar juist aan 

het snoeken. Gouverneur had geen andere keus dan hem te bekeuren vanwege de aanwezigheid van 

zijn Warmondse collega. De boete was 7½ gulden of drie dagen ‘zitten’. Commandeur zat ermee 

want Leo weigerde te betalen en koos voor de drie dagen cel. “Zoveel geld kan ik in drie dagen niet 

verdienen,” was zijn reactie en Commandeur moest, tot zijn groot verdriet en gêne, hem persoonlijk 

per trein naar Den Haag brengen. Dit heeft waarschijnlijk rond 1935 plaats gevonden. Gé van der Fits 

heeft een vergelijkbaar verhaal over zijn oom, veldwachter Hein Hoogeboom in Hoogmade, die 

plichtsgetrouw zijn eigen petekind bekeurde omdat hij zonder licht reed.   

 

De oudste politie-herinnering die mij ter ore kwam ging over Janus Olijerhoek sr, de vader van boven 

genoemde Leo, die ’s avonds van de meelfabriek op weg naar huis aangehouden werd door een niet 

bij naam genoemde agent omdat het licht (kaars of olielampje?) op zijn fiets was uitgewaaid. Janus 

kwam huilend thuis volgens de overlevering want hij had “een hele  dag voor niks gewerkt.”  

 

Terug naar het overzicht. Een andere agent van vóór de oorlog was Willem Jansen of Janssen. Van 

hem ben ik alleen te weten gekomen dat hij een indrukwekkende snor had en daarom de bijnaam ‘de 

Poedel’ kreeg. En dan zijn er nog een aantal namen die rondzwerven, maar waarover verder weinig 

met zekerheid bekend is, althans nog niet. Wie weet dat er na het verschijnen van dit artikel meer 

informatie komt. Het gaat om: X Van der Heiden / Heijden, Piet Spaan, David van Kuyvenhoven en 

Gijsbertus van Duijn. Misschien was het Van der Heijden die de bijnaam ‘Snoepbon’ kreeg, waarom is 

niet duidelijk. Volgens anderen was het geen bijnaam en ook geen ‘Snoepbon’ maar ‘snoekbon’; dus 
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gewoon de benaming van de bon die je kreeg als je betrapt werd op het illegaal snoeken. Verwarring 

alom.  

 

Postcommandant Willemsen 

Duidelijkheid komt er pas bij agent Willemsen waaraan veel oudere bewoners levendige 

herinneringen bewaard hebben. Jan W. Willemsen (1918-1980), afkomstig uit Vinkeveen,  werd in 

1942 benoemd tot Postcommandant van Rijpwetering en Oud-Ade en kwam te wonen in het 

politiebureau Zuidweg 11 te Rijpwetering. Willemsen was zijn werkzame leven begonnen als 

timmerman, maar daar was in die tijd geen droog brood mee te verdienen, volgens zijn zoon. In 1937 

werd hij opgeroepen voor militaire dienst. Dat beviel hem blijkbaar beter want na afloop van zijn 

diensttijd meldde hij zich als beroeps bij de cavalerie in Den Haag. Kort daarna volgde zijn benoeming 

in Alkemade, standplaats Rijpwetering. Hij was getrouwd met Willie Peters van Ton (1920-1980) en 

had twee jongens Wim en Jan-Willem (Jantje) die op 2½ jarige leeftijd zou overlijden. Zijn zoon Wim 

schrijft: 

 

“Zoals het in die jaren (en nog vele jaren daarna) gebruikelijk was, had je niets te kiezen als het om 

een standplaats ging. Men stuurde je naar je plek en daar moest je het mee doen. Elk jaar kroop je 

iets omhoog in de ranglijst, die werd gepubliceerd in de Politie Almanak. Als je wilde solliciteren 

moest je eerst kijken of je al aan de beurt was.” 

 

Metselaar Jan van Seggelen, zoon van baggerman Piet van Seggelen, vertelt me hoe hij samen met 

Theo Nederstigt bij Willemsen de kelder waterdicht moest maken. Onder de koffie vertelde 

Willemsen dan over zijn belevenissen als politieagent. Zo werd hij op een keer ’s morgensvroeg rond 

4 uur door iemand gewaarschuwd dat er waarschijnlijk een bankoverval aan de gang was. Toen hij 

langs de bank fietste had hij overal licht zien branden; dat had hij erg verdacht gevonden. Ik citeer 

Jan van Seggelen: “Willemsen snel zijn tenue aan, koppel om en pistool mee en naar de plaats des 

onheils gegaan” (per fiets uiteraard). Willemsen zei: “Ik ben achter de heg gaan liggen en als de 

rovers naar buiten komen, ga ik ervoor.” Even later kwamen er mensen naar buiten met iemand op 

een brancard. Willemsen was toen maar stil achter de heg blijven liggen. Ik (SvdG) dacht na Jans 

verhaal dat dit weleens een heel slimme bankoverval had kunnen zijn maar dat was het blijkbaar 

toch niet. Gelukkig voor agent Willemsen. 

 

Rond diezelfde tijd werd Jan een keer aangehouden door Willemsen toen hij een ‘sleepie’ kreeg van 

Theo Nederstigt die op een brommer reed. Ze knepen hem dat ze een bekeuring zouden krijgen maar 

Willemsen zei alleen maar: “Hij is dicht hoor jongens.” [ Voor de lezers die dit niet kunnen volgen: hij 

had het over de kelder]. Iemand anders vertelt dat hij een oorvijg “van hier tot gunder” van 

Willemsen kreeg toen hij als jongen van tien op zijn fiets dwars door het kerkvolk reed dat net de 

kerk uit kwam. Maar zoals ik al aankondigde, het meest uitvoerig waren de verhalen van Wim 

Willemsen over zijn vader. Ik laat hem weer aan het woord: 

 

“Verhalen over de oorlogstijd op de Rip vertelde mijn vader sporadisch. Een enkele herinnering 

daaraan is mij evenwel toch bijgebleven. Hij wilde in geen geval medewerking verlenen aan het 

arresteren van inwoners in opdracht van de Duitsers. Zo vertelde mijn moeder eens, dat hij 

gewaarschuwd was dat er Duitsers zouden komen die hem een dergelijke opdracht wilden 

verstrekken. Om zich daaraan te onttrekken is hij de Haarlemmermeer in gegaan. Daar werd dan 

tevens gebruik gemaakt van zijn kennis met betrekking tot vuurwapens. Hij trainde daar groepen 

verzetsmensen, die vervolgens distributiekantoren overvielen en zelfs acties ondernamen in de 
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gevangenis van Scheveningen. Ook waren ze druk doende met het ‘regelen’ van vervoersmiddelen: 

auto’s en motoren om knokploegen in staat te stellen zich te verplaatsen.” 

 

“Toen hij niet aanwezig was, kwamen de Duitsers aan de deur bij mijn moeder. Toen ze naar mijn 

vader vroegen kon ze alleen maar antwoorden, dat hij al een tijdje weg was en dat ze niet wist 

waarheen. Op de kapstok lag een pet en er hing ook nog een uniformjas. Het heeft haar veel moeite 

gekost de mannen aan het verstand te brengen, dat het in Nederland gebruikelijk was, dat je 

meerdere uniformstukken in je bezit kon hebben. Na doorzoeking van het hele huis stuitten ze alleen 

maar op een grote hoeveelheid Leidse kaas. Die werd van tijd tot tijd door boeren uit de omgeving bij 

mijn ouders opgeslagen. Dit deed men, vermoed ik, om te voorkomen dat het gevorderd zou 

worden. Dan kon het van mijn ouderlijk huis uit naar verzetsmensen en anderen gaan, die het hard 

nodig hadden.” 

 

 
Agent Willemsen met zijn zoon Jantje, ca 1945. (familiearchief Willemsen) 

 

“Het leven van een politieman in die tijd had ook wel iets romantisch. Je was min of meer de 

vraagbaak van het dorp. Dat je daarmee ook iets verdiende, dat spreekt voor zich.  Ook mijn moeder 

verdiende af en toe een paar dubbeltjes door te koken voor mensen, die in een van de twee cellen bij 

ons in de bijkeuken zaten. Ik herinner me nog het hinderlijke gebel van lastige celbewoners, die om 

de haverklap iets moesten hebben of moesten vragen.” 

 

Wim stuurt mij de kopie van een briefje van een dame uit Engeland gericht aan: “het [niet 

bestaande] politiebureau van Oud Ade” waarin zij een beroep doet op het “speurdertalent” van de 

politie om voor haar de identiteit en het adres te achterhalen van een jongeman die Klaas heet, op 

een solex rijdt, krullend haar en blauwe ogen heeft en uitstekend kan dansen. Het is niet bekend of 

Willemsen haar hartstochtelijke wens heeft kunnen vervullen. 

 

De taken van een politieman verschoven geleidelijk. Ordehandhaving hield aanvankelijk in: licht en 

bel op je fiets, niet illegaal vissen, vandalisme bestraffen, geen ‘bokkie stropen’ (baggeren op 

verboden plekken), geen appeltjes stelen bij de pastoor, en voorop lopen of rijden bij feestelijke 

optochten. En dat allemaal per fiets (of te voet). Wim schrijft: “Een politieman in die tijd moest van 

vele markten thuis zijn. Zelfs eerste hulp verlenen bij ongelukken op de provinciale weg. Zo zie ik nog 



5 
 

die grote vrachtwagen richting Nieuwe Wetering gekanteld op het wegdek liggen. De auto was van 

Zwanenburg, toen een bekend vleeswarenmerk. De worsten en blikjes knakworst lagen verspreid in 

de berm. Menige inwoner heeft de dagen na het ongeval genoten van de onverwachte 

heerlijkheden.” 

 

Er was ook veel schrijfwerk te doen en een typemachine behoorde tot de uitrusting van een 

politieagent. In het archief van zijn zoon Wim zitten diverse brieven, meestal gericht aan zijn 

superieur, de groepscommandant in Roelofarendsveen. In 1955 schrijft hij dat de afsluitbomen van 

de Paardebrug ’s nachts niet verlicht zijn en een gevaar opleveren. Of de commandant dat bij de 

gemeente wil aankaarten “gezien het steeds toenemende verkeer op de weg.” Drie jaar later 

verzoekt hij de groepscommandant om een armlastig gezin in Rijpwetering een vergunning te 

verlenen voor het verkopen van ‘consumptie ijs’ op publieke plaatsen om wat bij te verdienen. Aldus 

geschiedde. Maar dit kreeg nog een ironisch vervolg. De vader van het gezin raakte vroeg invalide 

waarna de kinderen het over moesten nemen. Maar toen zijn zoon van 16 met de ijscobakfiets op 

weg ging werd hij door agent (en buurman) Van Gemerden tegengehouden omdat hij te jong was 

voor het berijden van een bakfiets. 

 

“Later, toen rijksweg 4A, zoals die toen werd genoemd, in gebruik werd genomen (1965) nam de 

ernst van de ongevallen toe en kon dat niet meer per fiets worden afgehandeld. De motor met 

zijspan werd verruild voor een Ford Transit GSA (Groeps Surveillance Auto) en een grijze Volkswagen 

kever. De eerste Porsches vanuit Driebergen kwamen in de buurt surveilleren. De cellen in ons huis 

verdwenen en werden washok. De bedden, houten bakken, waarin een strozak werd gelegd, werden 

kolenhok.” 

 

 
Agent Willemsen op zijn ‘Indian’ met zijspan. 

 

“Dat de waardering voor een politieman ver ging konden we aan den lijve ondervinden toen mijn 

vader in 1960 de Rip voor de Veen verruilde. Een inzamelingsactie onder de bevolking leverde meer 
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dan 1000 gulden (€ 454) op. Voor dat bedrag wilde men een televisietoestel voor mijn ouders kopen. 

Echter de leiding van het korps Rijkspolitie in Leiden in de persoon van de overste stak daar een 

stokje voor. Een diender in functie mocht geen geschenken aannemen. Men dacht dit alles te kunnen 

omzeilen door het cadeau aan mijn moeder aan te bieden, maar men vond dat zij een soort 

onbezoldigd verlengstuk van mijn vader diende te zijn. Resultaat was, dat het hele bedrag naar een 

goed doel is gegaan en een groot deel van de bevolking de damp er behoorlijk in had.” Toen de 

echtgenote van Willemsen, die inmiddels naar Vollenhove was verplaatst, in 1980 overleed reden 

Piet Olijerhoek sr en Gerrit Plasmeijer naar Vollenhove om haar begrafenis bij te wonen. Enkele 

maanden later overleed ook de, bij ons geliefde, dorpsagent Willemsen. 

 

Agenten Van Gemerden, Spaargaren, Jousma en Bouma 

Voor informatie over deze drie agenten moest ik me vooral verlaten op het Leidse krantenarchief. 

Frans van Gemerden (geboren in 1920) kwam omstreeks 1953 naar Rijpwetering en vertrok rond 

1958 naar Zoeterwoude. In die periode waren er dus twee dorpsagenten, Willemsen op de Zuidweg 

en Van Gemerden die op Binnenweg 51 woonde. In 1957 verzocht hij om overplaatsing in verband 

met het schoolbezoek van zijn zoontje en vestigde zich op de Hoge Rijndijk in Leiden. Vermoedelijk 

bleef hij daar wonen tijdens zijn aanstelling In Zoeterwoude. Een moment van zijn verblijf in ons dorp 

is door pastoor Verkley vastgelegd: tijdens een optocht loopt hij, ter hoogte van café ’t Lageland met 

de fiets aan zijn hand voor de muziek van de geluidswagen uit.  

 

 
Agent Van Gemerden leidt de (kermis?)optocht. Ca. 1957. (Archief Oud Alkemade) 

 

Jan Spaargaren (1923-2004) kwam in 1960 naar de Rip en woonde op Zuidweg 11. Hij was een 

watersport-liefhebber en had een bootje voor de deur liggen. Hij kwam van Stellendam en vertrok 

rond 1968 naar Giethoorn, waar hij postcommandant werd in Brederwiede. Vanaf 1975 was hij 

groeps-commandant in Staphorst. Hij overleed in 2004. 

 

De naam van Chris Jousma valt bijna wekelijks in de Leidse kranten midden jaren 50. Hij speelt dan 

als midvoor bij de Lisser Boys en is daar een van de uitblinkers. Een kort fragment uit zo’n verslag in 

1956: “… met één lichte beweging van zijn voet produceerde deze politieman een diagonaal schot, 

dat via de paal in de Zandvoortse touwen terecht kwam: 0-1.” Vermoedelijk kwam hij in 1962 naar 
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Rijpwetering en vestigde zich op de Binnenweg waar Van Gemerden eerst gewoond had. Over zijn 

daden als dorpsagent heb ik alleen een bericht gevonden uit 1965 waarin wereldkundig gemaakt 

wordt dat hij de trekking doet van een loterij aan het begin van een kaartavond in het bomvolle café 

Rustoord (bij de Paardebrug). Ik heb niet kunnen achterhalen wanneer hij van hier vertrokken is. 

 

Agent Joop Bouma, die van 1969 tot 1983 hier gestationeerd was, was de laatste dorpsagent. Van 

hem zijn wel verhalen blijven hangen. Jan van der Poel (‘Jan van Jo Poel’) op de Rip herinnert zich dat 

zijn Ome Goof op de Poeldijk last had van een groep ‘zigeuners’ die in het hooiland lagen. Hij belde 

Bouma om ze te verjagen. Bouma arriveerde op zijn fiets en na een paar borreltjes ging hij op de 

ordeverstoorders af en sommeerde hen te vertrekken. Maar dat hielp niet. Toen pakte hij zijn pistool 

en schoot in de lucht. Dat hielp wel. Ik neem aan dat hij daarna nog een borreltje kreeg. Iemand 

anders vertelt me dat Bouma tijdens zijn inspectie een palingfuik ontdekte. Hij trok hem uit het water 

en schreef op een briefje dat hij achterliet: “Als je een paling wilt vangen moet je ‘m wel in het water 

zetten.” Een vergelijkbare humor vertoonde hij toen Pastoor Verkley klaagde dat Sam Olijerhoek zijn 

vrachtwagen voor de pastorie parkeerde en zijn uitzicht benam. Bouma zou toen gezegd hebben dat 

hij dan maar in de toren moest gaan zitten; daar had hij een prachtig uitzicht. Als kritisch 

onderzoeker kan ik echter moeilijk geloven dat hij dat inderdaad tegen de pastoor gezegd heeft. 

Tenzij ze misschien goed met elkaar bevriend waren. Een krantenbericht uit 1972 beschrijft hoe hij 

een gestolen voetbal die tijdens de wedstrijd van RKSV over het hek was geschoten, terugvindt (zie 

Bijlage). 

 

Bouma was volgens velen die ik gesproken heb een echte dorpsagent, een gemoedelijke vaderfiguur 

die iedereen kende en vaak bij mensen een bakkie deed. Hij bestreed niet alleen de misdaad maar 

hielp ook mensen die sociale of psychische problemen hadden. Hij was lid van een streng protestants 

kerkgenootschap en het was bekend dat zijn vrouw Antje het niet kon verdragen als iemand de naam 

van God oneerbiedig gebruikte, iets waar de mensen in het dorp zich minder zorgen over maakten. 

Omdat in 1983 de functie van dorpsagent in Oud-Ade en Rijpwetering werd opgeheven, mocht 

Bouma de woning met politiebureau voor een schappelijke prijs (een ton) kopen. Toen hij kort 

daarna het huis doorverkocht voor een minder schappelijke prijs, viel dat niet goed in de 

gemeenteraad, maar er was weinig meer aan te doen. Bouma vertrok naar Oegstgeest en is daar 

overleden. Omdat Joop en Antje geen kinderen hadden is mijn zoektocht naar herinneringen en 

foto’s (tot nu toe) op bijna niets uitgelopen. Jammer, ik had hun graag nog postuum hulde gebracht. 

 

Tot slot 

De tijd van Bromsnor die op gemoedelijke wijze zijn ambt vervulde in het dorpje Ouder-Angstel (dat 

een beetje als ‘Oud-Ade’ klinkt) is voorbij. En dat ‘Oom Agent’ onze ‘beste kameraad’ is, kun je nu 

ook niet meer zeggen. Maar soms herhaalt de geschiedenis zich, zoals de Fransen zeggen. De fiets is 

teruggekeerd en je ziet soms twee agenten broederlijk naast elkaar door de wijk peddelen (wel in de 

stad). Ze willen weer wat dichter bij de burgers komen en vriendelijke woorden met hen wisselen. 

Terwijl ik dit schrijf, schiet me plots te binnen dat ik ruim tien jaar geleden toch een positieve 

ontmoeting had met twee agentes op de fiets; geen oom-agenten maar tante-agenten. Ik was door 

een rare samenloop van omstandigheden in Amsterdam op de Oudezijds Achterburgwal op een dak 

terecht gekomen waar ik niet van af kon. Beneden passeerden massa’s toeristen op weg naar de 

Rosse Buurt, maar mijn hulpgeroep baatte niet. Ze keken even verbaasd omhoog en liepen haastig 

verder. Totdat die twee agentes arriveerden en me uit mijn benarde positie bevrijdden. 

 

Een paar dagen geleden fietste ik naar Leiden en zag het stoplicht op rood springen. Er was in geen 

velden of wegen een auto te bekennen maar toch besloot ik te stoppen (wat ik normalerwijze nooit 
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doe in zo’n situatie). Vijf tellen later stopte een andere fietser naast me. Het bleek een agent te zijn 

met een dun snorretje, geen bromsnor maar toch. We raakten in gesprek en ik zei hem in alle 

eerlijkheid dat ik eigenlijk door het rode licht had willen rijden. Wat zou hij dan gedaan hebben? Hij 

zou me aangehouden hebben en een bon gegeven. Hij had geen andere keus, zei hij met een lachend 

gezicht. Ik waardeerde zijn balans tussen plichtsgetrouwheid, eerlijkheid en vriendelijkheid. 

 

 

Bronnen: 

Collectie Nederlandse Politie Toen & Nu:  

https://www.nederlandse-politie-collectie.nl/441354107.html  

Wim Willemsen (2011) De politie in Rijpwetering midden 20e eeuw. Alkmadders juni 2011, pp. 8-9. 

Cyrille Fijnaut (2017) De geschiedenis van de Nederlandse politie. Amsterdam: Boom. 

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken.  

 

Dank aan 

Wim Willemsen, Redactie Alkmadders, Sam Olijerhoek, Jan en Frans van Seggelen, Jan (Jozn) van der 

Poel, Wouterus Beekhuis, Gé van der Fits en Janus Olijerhoek jr. 

 

Dringend verzoek 

Bij elke aflevering vraag ik de lezers om mij correcties of aanvullingen te sturen, maar daar wordt 

weinig gehoor aan gegeven. Voor mij is het echter van groot belang de feiten correct weer te geven. 

Dus nogmaals: laat van u horen! Wat veel lezers niet weten is dat de helft van iedere aflevering uit 

foto’s en andere illustraties bestaat, die niet in de gedrukte Brug kunnen worden opgenomen maar 

wel in de digitale versie verschijnen. U kunt zich melden voor een gratis abonnement op de digitale 

Brug bij Herman Kooning: hermankooning@gmail.com  

  

https://www.nederlandse-politie-collectie.nl/441354107.html
mailto:hermankooning@gmail.com
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Bijlage: Illustraties 
 

 
Jan Willemsen en echtgenote op hun trouwdag. De trouwfoto toont de bruidegom in het uniform 

met nestels (gevlochten koorden) van de Koninklijke Marechaussee. (familiearchief Willemsen)  

 

 

 
Rijkspolitie distinctieven 1946 - 1966 
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Jan Willemsen als cavalerist bij de Koninklijke Stallen in Den Haag, rond 1940.  

(familiearchief Willemsen) 

 

 

 
Diploma A, 1949. (familiearchief Willemsen) 
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Agenten Willemsen (links) en Van Kuyvenhoven voor de Vrouw-Vennemolen.  

(familiearchief Willemsen) 

 

 
Het politiebureau in Rijpwetering, Zuidweg 11, omstreeks 1985. 

(familiearchief Willemsen) 



12 
 

 

 
Het politiebureau, dag en nacht bereikbaar. 

 

 
Jan Spaargaren, dorpsagent in Rijpwetering en Oud-Ade van 1960 tot ca. 1968. 

(familiearchief Willemsen) 
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Jubileum van Frans van Gemerden te Zoeterwoude. Leidsch Dagblad 27-11-1970. 
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Chris Jousma als voetballer bij Lisser Boys. Nieuwe Leidsche Courant 15-10-1956. 

 

 
Leidse Courant 12 oktober 1972. 


